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Kör Tartışma 
Değerli dinleyiciler, 


15 Ekim 1980 günlü Cumhuriyet gazetesinde "geçiş dönemi nekadar sürecek, demokrasiye ne zaman dönülecek" biçimindeki sorular "Ankara'da" köşesin- de yineleniyor. Bu tip sorular Milliyet'te olduğu gibi ve günlük burjuva gazetelerinde ve çevrelerinde sık sık soruluyor. Bu tür tartışmaların anlamı, özü nedir? 
Bu tür tartışmalar kime ve neye hizmet ediyor? 


Değerli dinleyiciler, bilindiği gibi Cunta'nın başı Evren ilk günlerde, kısa bir sürede yönetimi sivil lere devredeceğiz diyordu. Ancak, Evren'in son Diyarbakır konuşmasında ağız değiştirdiği görüldü. 
Evren'in "kısa süre" sözlerinin yerini, "terörün kökü kazınıncaya dek" sözleri aldı. Yarın bu tür ağız değişikliklerinin ne yönde olacağı da bellidir. Örneğin Cunta hükümeti başbakan yardımcısı Turgut Özal emperyalistlere verdikleri 4-5 yıl süresini yineleyip duruyor. Çünkü halka kemer sıktırmaya yelteniyor.Üstelik bu tekelci egemen çevrelerin bir bölümü zaten 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otoriter bir rejim yanlısıdır. Bunlar öteden beri halkın tepesine bir askersel diktatörlük dikmek için çalışıyorlardı. Şimdi onlar, bu diktatörlüğün uzunca bir süre süngüyle başta kalmasını ve halkı sömürüye boyun eğdirmesi girişimlerini sürdürüyorlar. Turgut Özal bunlardan şimdi en başta gelenidir. Özal,bu süre içinde ne yapacaklarında da artık söz söylüyor,IMF'- lerin, emperyalist tekellerin istediklerini gerçekleştireceğiz beş yıl süre ile bunu yapacağız diyor Turgut Özal. 

Öyleyse Cunta'nın ne zaman gideceği, ya da sizce demokrasiye ne zaman dönüleceği konusundaki tar tışmalar kör bir tartışmadır. Halkın yüzüne kül atılyor, Cunta'nın karşısına dikilmek yerine, bununla "Cunta kendiliğinden ne zaman gidecek ?" sorusuyla oyalanıyor. Ama böyle bir tartışma zorunda kalanlar şu gerçeği açıkça itiraf etmiş oluyorlar: HALK CUN-TA'NIN GİTMESİNİ İSTİYOR. Simdi mesele Cuntaya karşı halkın direnişini ve birliğini bozmaktır. Bu tür tartışmalar Cunta'nın kendiliğinden çekip gideceği biçiminde boş bir takım umutlar yaratma tartışmalarıdır. Cunta'cı generallere destek hazırlayıcı tartışmalardır. Onun kalıcılaşmasına yol açabilecek tartışmalardır. Bu kör tartışmalar. Cunta'cı generallere karşı demokrasi güçlerinin birliğini parçalamaktan öteye hiç bir işe yaramaz. 

Kimi dar görüşlü demokrasi yanlılarının Cunta yı millileştirme istekleri yalnızca onu yüreklendirmeye yarar. Üstelik Cunta'cı generallerin bilinmeyen bir zamanda rayına oturtacağız dedikleri demokrasi ne gibi bir demokrasidir, Bununda yanıtı açıktır;1961 anayasasındaki sınırlı demokratik hak ve özgürlük- ler tümüyle ortadan kaldırılmış, onun yerine bir zorbalık rejiminin örtü niteliğini almış bir anayasa bırakılacak. İşçi sınıfının partisinin, emekçi halkın partilerinin parlementoya girmesini önleyecek gerici bir seçim yasası ve partiler yasası dayatacaklardır hal- 


ka. Başkanlık sistemi adı altında yetkiler, parlemen - tonun elinden alınıp Cunta'cı generallerin seçtiği biri- nin eline verilecek, 


Kısacası Amerikancı, Cunta'cı generaller arkalarında yolunmuş bir kuşa döndürülmüş iki partili bir burjuva demokrasisi bırakacaklardır. "Geçiş süresi ne zaman bitecek? ne zaman yönetim sivillere devredilecek"/gibi kör tartışmaların arkasında, halka otoriter bir rejimi benimsetmek çabaları yatıyor. Yapılacak iş, bu tartışmalarla oyalanmak değil, Cunta'cı generallere karşı demokrasi güçlerinin birliğine destek olmaktır. Özgürlükleri, emekçi halkın haklarını tanıyan demokrasi ancak böylelikle gelebilir, Tüm ilerici, demokrat görüşlü, yurtsever işçi, emekçi, aydınlar, Cunta'cı generallere karşı demokrasi bayrağı altında birlik olalım ! 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun, 18.10.1980 tarihli YORUMU! 


İşçiler ve Cunta nın İşçi Memur Düşmanı Yüzü 


Cuntanın işçi ve memur düşmanı politikası, tekellerin devlet ekonomik sektöründen gerçekleştirmek istedikleri kendi çıkarları doğrultusundaki değişiklikler tamı tamına uyuşuyor. Bu konuda özellikle Koç grubunun sözcüsü Milliyet Gazetesi'nin başlattığı kampanya 12 Eylül'den bu yana hızla sürüyor, Tekeller ve onların her kılıktan sözcüleri KİT'lerin zarar eder durumdan çıkarılıp kâr eden kuruluşlara dönüştürülmesi için kendi-sözüm ona çözümlerini dayatiyorlar. Bu sözde çözümlerden birisi zaten Cunta yönetimi öncesinde uygulamaya konuldu. Tekellerin isteğiyle KİT ürünlerine yapılan devlet süspansiyonları kaldırmış, KİT ürünlerine ard arda zamlar yapılmıştı. Simdi Cunta,bu politikayı aynen sürdürüyor. Yeni gelirler halkın zorunlu tüketim maddelerine yapılan zamlarla halk yığınları zorunlu tasarrufa bir diğer deyimle sefalete mahküm ediliyorlar. Bunun son örneği, Sümerbank ürünlerine yapılan yeni zamlardır. Simdi ise sıra tekellerin ikinci istemini gerçekleştirmeğe gelmiştir. KİT'lerin daha verimli çalışabilmesi için KİT'ler deki sözde aşırı istihdama son verilmesini, bir başka deyişle on binlerce işçi ve memurun sokağa atılmasını istiyorlar. Tekelciler ve şimdi onların politikasını uygulamaya koyulan Cuntacılar, bu sözde gerekçeleriyle şu gerçekleri gizlemeye yelteniyorlar. KİT'lerin zararından asıl sorumlu olanlar onlardır. Onlar buna sözüm ona karma ekonomi sistemiyle yol açmışlardır. Çünkü, KİT'ler de yaratılan artı değerin önemli bölümü başka tekeller olmak üzere özel sektörde gerçekleştirilmekte ve böylece de her iki sektör de farklı kar oranları yaratılmaktadır. Yüksek kar oranlarıyla, yani amansız bir sömürüyle tekelciler sürekli palazlanmaktadır. Buna karşılık devlet ekonomik sektörü güçsüz bırakılmaktadır. KİT'lerin 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sermayesinin değerlenme süresi tekellerin yararına, işte bu nedenle süregen bir çıkmaza girmektedirler. 
KİT'ler, bundan dolayı zarar etmektedir, Tekeller böylece bir taşla iki kuş vuruyorlar. Bir yandan devlet tekellerine bağlanıyor; güçlerini pekiştiriyor- lar. Bu arada, devlet işletmeciliğinin sözde verimli çalışmadığı görüşünü yayıyorlar. Özel girişimciliğin üstünlüğü kanıtlamağa çalışıyorlar. Tekellerin ve sözcülerinin KİT'ler deki sözde aşırı istihdamdan yakınmaları ne anlama geliyor? Kuşkusuz KİT'lerin bir bölümünde gereğinden fazla bir istihdam var. 


Ancak sorunu sadece böyle ortaya koyup işçi ve memurları topluca işten atmağa kalkışmak en alçakça bir emek düşmanlığıdır. Sorun, bu işçi ve emekçilere yeni iş alanları açılmadan ve bu işçi ve memur lar yeni iş alanları için yetiştirilmeden çözümlenemez, Ama böylesi bir gelişimi tekelcilerin Cuntasından beklemek ayakta "düş" görmek kadar kolay. O halde KİT'ler de çalışan işçi ve memurlar, tekellere ve Cunta'ya karşı savaşım veren tüm işçi ve emekçilerle güçlerini birleştirmenin kendilerini topluca işten atmayla, süngüyle tehdit eden bu terör rejimi- ne karşı savaşmalıdırdar. KİT'çiler tekellerin eline teslim edilemez. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun, 19.10.1980 tarihli YORUMU) , 


İşçi Sınıfı Boyun Eğmiyor 


Amerikancı, NATO'cu Cunta, işçileri daha da yoksullaştırmak, işçi haklarını yoketmek için plânlar hazırlıyor. 


Cunta hükümetinin Sosyalişler Bakanı Side, yüzbin işçiyi kapsıyacak sözleşmelerden bahsediyor.Cunta ve hükümeti, sendikalarla grev, toplu sözleşme ve çalışma ile ilgili yasalarda değişiklik 'yapacaklarını ha bire söylüyorlar. Patronların istedikleri gibi, işçi - lerin işten atılmasını sağlayacak bir kıdem tazminatı fonu kurdurmak istiyorlar. 


Cunta darbeden hemen sonra, grevleri yasakladı. Şimdi de bundan sonra, grev yapılmamasını aklı sıra güvence altına almaya uğraşıyor. Yasalarda grev yapmayı güçleştirici değişiklikler plânlıyor. Örneğin; grevde geçen sürelerin ücretinin patronlardan alınmasıni engellemeye niyetleniyor. 


Ama, Cunta'nın bu işçi düşmanı çabaları sökmeyecek, İşçi sınıfı, kâr için herşeyi yapabilecek işbirlikçi tekellerin Cunta'sının başlarına karşı direniyor. 
Sıkıyönetime, her türlü yasağa karşı koyuyor. 
Örneğin; İstanbul'daki Kemre fabrikası işçileri, ikramiyelerinin eksik ödenmesi üstüne, bir günlük iş bırakmaya gittiler. Haklarını aldılar. 


Cunta, bir yandan ücretleri donduruyor, diğer yandan işçilerden üretimi arttırmalarını istiyor, İşçi düşmanı Cunta'nın başı Evren, bunu açıkça söyledi İşçiler aldıkları ücreti haketmediler dedi. Yıllardır ücretler dondurulsun, üretim arttırılsın diye bağıran IMF'lerin, tekellerin emirlerine uygun adım attı, Ücretlerin dondurulmasını, üretimin de arttırılmasını, böylece işçilerin daha da katmerli bir şekilde sömürülmesini isteyenler arasında Kaya Özdemir gibi kaşarlanmış sarı sendikacılarda var. 
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Kaya Özdemir, hem Amerikan uşağı halk düşmanı Cunta'ya kuyruk sallıyor, övgü dinliyor hemde tekelci patronlarla ağız birliği ediyor.Sınıf sendikalarının, yüksek ücret istemeleri enilasyonu arttırdı, diyor. Bundan sonra, fazla ücret istemeyin, onun yerine üretimi arttırın diyor. İç tüketimin azaltılması gerekiyor. İç tüketim ücretleri, maaşları paketlendire - rek, fiyatları ise alabildiğine yükselterek kısılır. 


Sarı sendikacı Kaya Özdemir, şimdiye kadar yapılanları yeterli görmüyor, İşçilerin daha fazla sömürülmesini isteyerek, kendi adını işçi düşmanları listesine kendi elleriyle yazıyor. İşbirlikçi tekellerin Cunta'sı ve onun suç ortakları, bir yandan sınıf sendikalarına, bilinçli işçilere saldırarak, bir yandan da geniş işçi yığınlarını yalanlarla aldatmaya çalışarak, Türkiye işçi sınıfı hareketinin önüne bir duvar örme- ye çalışıyorlar. Ama, gayretleri nafiledir. Bu duvar daha şimdiden yer yer çökmeye başladı. 

İşçiler, birçok fabrikada işi bırakıyor,iş yavaşlatmasına gidiyor. İşten çıkartılmak istenen o işyeri temsilcilerini, arkadaşlarını korumak için daha çeşitli eylemlere başvurarak tekelci patronlara geri adım- lar attırıyor. 


İşçi sınıfının, işbirlikçi tekellerin Cunta' sının zulmü karşısındaki direnişi, gittikçe daha örgütlübir durum alacak, bu gittikçe daha geniş işçi yığınlarına Cunta'nın daha da yoksullaştırmak istediği diğer halk katmanlarına hızla yayılacak, bu kesimleri de hızla etkileyecektir. 


İşçi sınıfının, tüm halk kesimlerinin örgütlü direnişi, Amerikancı çevrelerin Cunta'sınında, hain sarı sendikacılarının da hakkından gelecektir. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun, 19.10.1980 tarihli YORUMU) . 
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Türkiye'de Harb Sanayii Kurulmasına İlişkin Toplantılar Sona Erdi. 


Amerikan emperyalizminin dayattığı yedi proje konusunda görüş birliği olduğu belirtildi, Türk- Amerikan savunma ve ekonomik işbirliği adı verilen köle - lik anlaşmasında yer alan harp sanayii projeleriyle ilgili toplantılar, hafta sonunda sona erdi, 


Ülkemizin ekonomisini giderek topyekün asker sel raylara oturtmayı amaçlayan yedi askersel projenin ele alındığı toplantılara, Amerikancı, NATO'cu Cunta hükümetinin savunma bakanlığı sanayi ve teknoloji bakanlığı, dışişleri bakanlığı, makina ve kimya endüstrisi genel müdürlüğü ile devlet plânlama teşkilâtından temsilciler katıldı. 


Bilindiği gibi, geçen Mart ayında Amerikan emperyalizminin, NATO'nun, ülkemizdeki egemenliğini payandalamayı amaçlıyan ve topraklarımızdaki Ame rikan ve NATO saldırı üslerinin statüsünü uzatan kölelik anlaşmasıyla ek antlaşmalarının hiçbiri , parlementonun onayından geçmedi. 


Halkımız, Türkiye işçi sınıfı, onun örgütleri ve öz bağlaşıkları, tüm demokrasi ve barış güçleri yurt çapında bu anlaşmalara karşi çıktılar ve karşı ` çıkmaya devam ediyorlar, Halkımız, onun bağrından çır kan güçler ve kişiler ikili kölelik anlaşmalarının yırtılmasını, saldırı üslerinin sökülmesini, saldırgan NA-TO'dan çıkılmasını istiyor, bunun için savaşıyorlar, 


Halkımız, nükleer silâh değil; iş,ekmek,. bölge mizde barış ve güvenlik istiyor. Militarist kliğin, Ordu Holding OYAK'ın Akbank'ın sahibi ve yöneticisi mültimilyoner paşaların ikili kölelik anlaşmasını yürürlüğe koyması, bütün yurtta ve yurt dışında lânetleniyor. 
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Ankara eski belediye başkanı Dinçer ile altı be lediye görevlisi hakkında faşist 141 ve 142. maddeden dava açıldığı bildirildi. DİSK yöneticilerinin sıkıyönetim mahkemesinde ifadeleri alındı. (Amerikancı Cunta tarafından görevden alınan ve kısa bir süre sonrada, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca tutuklanan, Ankara Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Ali Dinçer ile altı belediye görevlisinin Türk Ceza Kanunu'nun faşist 141 ve 142. maddelerden yargı - lanacağı bildirildi. Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri savcılığı, Ali Dinçer ve altı belediye görevlisinin giz- li örgüt kurma ve komünizm propagandası yapma ge rekçesiyle yargılanacaklarını belirtti. 


Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta Türkiye İşçi Parti'si genel başkanı Behice Boran hakkında da son seçim konuşmalarında komünizm propagandası yapması iddiasıyla faşist 142, maddeden dava açılmış ve duruşması yapılmıştı. Duruşmada Behice Boran'ın avukatları 142. maddenin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, mahkemenin konuyu anayasa mahkemesine götürmesini istemişlerdi, Sıkıyönetim mahkemeside 12 
Eylül askersel devirmesinden sonra anayasa ve anayasa mahkemesinin durumlarının açıklığa kavuşmadığı nedeniyle, duruşmayı 14 Ocak 1981 tarihine ertele me kararı almıştı. 


Bilindiği gibi, Amerikancı Cunta, askersel devirmenin daha ilk gününde 1961 Anayasasının yürürlük - ten kaldırıldığını ilân etmişti. ' 


Cunta'nın 3 Numaralı bildirisiyle kapatılan DİSK'in halen gözaltında tutulan Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve öteki yöneticilerinin, İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde ifadelerinin alındığı bildirildi. Vi 


,ruşmada, DİSK avukatları iddianamenin kendilerine verilmediğini ve sıkıyönetim mahkemesinin görev açısından bu davaya bakamıyacağını bildirdiler ve bu konudaki itiraz dilekçelerini mahkemeye sundular,Bunun üzerine mahkeme dava ile ilgili evrakın Bakırköy ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Bilindiği gibi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Genel Başkanı Baştürk ve öteki yöneticiler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı 30 Nisan 1980 
günü,işçileri yasa dışı greve teşvik ve tahrik gerekçesiyle dava açmıştı. 


12 Eylül askersel devirmesinden sonra, Cunta 
tarafından cezaevlerine konan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve yürütme kurulundan daha dört yönetici, yasalara aykırı olarak 40 günden beri gözal tında tutulmaktadırlar. Tutuklu veya gözaltında tututulan DİSK yöneticilerinin ve DİSK'e bağlı sendikalardan yönetici, işçi temsilcisi ve işçilerin tüm ilerici ve demokratların derhal serbest bırakılması için ulusal ve uluslararası alanda geniş bir kampanya sürmekte DİSK ve ona bağlı sendikaların derhal açılması istenmektedir, 


Zeynel Abidin Ceylan adındaki gencin, işkenceyle öldürüldüğü askeri savcının iddianamesinde yer aldı. 


Pankart astığı gerekçesiyle yakalanan ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde gördüğü işkence sonucu öldürülen gence, Komiser Muavini Mustafa Haskırış tarafından işkence yapıldığı saptandı. Komiser muavini hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara Sıkiyöne tim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde başlanan duruşmada okunan askeri savcının iddianamesinde, işkenceyle ilgili şu satırlar yer almaktadır. 


Gülhane Hastanesinde, üç uzman hekim tarafından 
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yapılan otopside ölüm nedeninin küt darbelere bağlı, 7 
kaburga kırıkları ve karaciğer harabiyetine bağlı oldu-Bu ayrıca vücutta elektrik yanığına bağlı bulgulara rastlanmış ve ölümün son 48 saat öncesine kadarki nedenlere bağlı olduğu anlaşılmıştır. Tutuklu komiser muaini, Zeynel Abidin Ceylan'ı birçok kereler sorguya çekmiş, kendi deyimiyle ilk sorguya başladığında sapaseğ& lam olduğunu bildirmiştir, 


Mustafa Haskırış adlı komiser muavinin,suçu söyletmek amacıyla işkence yaptığı ve gencin ölümüne neden olduğu belirtilen askeri savcının iddianemesinde,işkencecinin 15 yıla kadar hapsi istenmektedir. 


Şimdi sevgili dinleyiciler, bu konuda kısa bir yorum sunuyoruz. 


Değerli dinleyiciler, Emniyet Müdürlüklerinde fşist polislerin, komiserlerin, komiser muavinlerinin ksaca işkence yapmakla görevli olanların tümü kimin adına hareket ediyor ? 

İlerici, yurtsever, devrimci gençlerin, kadınların vücutlarına elektrik verenler,CIA patentli işkence araçlarını pervasızca kullananlar kimden , kimlerden emir alıyor ? Mustafa Haskırış gibi soyu sopu belli faşist canileri emniyet müdürlüklerinde sorgucu kılanlar, onlara görev verenler kimlerdir ? 


Dün, bunlar faşist Milliyetçi Hareket Parti'sinin desteğindeki Demirel Hükümetiydi. Bugün ise, Amerikancı Cunta'dır, NATO'cu generaller diktasıdır. İşte bu gerçeği kimse ama kimse çarpıtamaz. Birtakım sicili önceden belli faşisleri teşhir edip, işkencelerin, cinayetlerin sorumluluğundan kimse kurtulamaz, Amerikancı Cunta'da kurtulamıyacaktır! 


Generaller diktasını, işkenceler konusunda böyle telâşlandıran, birbiri ardınca işkence odalarında işlenen cinayetlerin, öldürülenlerin, akan bunca yurtse - 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ver kanının, anaların yükselen feryadının, her yanda yankılanmış olmasıdır. Değil, yalnızca dünya demokratik kamuoyu, emperyalist basın yayın aracıları bile artık Türkiye'deki askersel Cunta'nın işlediği cinayetleri, işkenceleri gizlemez olmuşlardır. 


Avrupa Parlamentosu, demokrasiyi ortadan kaldı-. 
ran, özgürlüklere darbe indiren Cunta'ya yanıt olarak Türkiye'nin Konsey üyeliğini askıya almıştır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin, öğrencilerimizin eylemleri, Avrupa demokratik kamuoyunu, Cunta'nın işkencecilerine karşı ayağa kaldırmıştır, Cunta'nın cinayetlerini açıklama kampanyası daha da genişleyerek sürecektir. Türkiye Komünist Parti'si, komünistler dlerindeki gerçeğin neşteriyle, Cunta'nın maskesini yırtmış ve ardındaki kanlı yüzü halkımıza ve dünya halklarına göstermiştir. 


Dünya demokratik kamuoyunun baskısı, halkımıZz- da gittikçe genişleyen huzursuzluk, Amerikancı Cunta- yı, kendi işkencecilerini cezalandırmaya itmiştir.Ancak unutmamak gerekir ki, bu faşist işkenceciye verilen ceza, Zeynel Abidin Ceylan'ı öldüren bu caniye verilen ceza,5 ile 15 yıl arasında göstermelik bir ce zadır. Cunta, yalnızca görünüşü kurtarma çabasındadır. Ama, ne görünüşü ne de kendisini kurtaramaya caktır. Amerikancı generaller Cunta'sından, onun işkencecilerinden ergeç halkimız hesap soracak,işçi s+ nıfımızın yiğit savaş eri Ahmet Hilmi Feyzioğlu' nun Zeynel Abidin'lerin, Hasan Özmen'lerin kanı yerde 


kalmayacaktır. # 


hi Li 
(TKP'nin Sesi Radyosu'nun, 21.10.1980 tarihli HABER BÜLTENİ) 
. 
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HABERLER: 


Gelir vergisinin Ye 66'sını işçi ve memurlar ödüyor. Milliyet gazetesinin yazarlarından Mümtaz Soysal, Türkiye'de vergi sistemini ele alan yazısında "Bir devlet kendisine hizmet edenleri ezerek yüksdemez" dedikten sonra, Maliye Bakanlığının 1979 yılına ilişkin vergiler konusunda açıkladığı resmi ` verileri üzerinde duruyor ve "bu veriler devletin, çalışanları ezdiğini gösteriyor" diye yazıyor. Mümtaz Soysal'ın Maliye Bakanlığı verilerine dayanarak, "Memur ve Model" başlıklı yazısında şöyle deniyor. 1978 Mart'ın 
dan, 1979 Mart'ına kadar, Türkiye'de 190 Milyar 525 
Milyon liralık gelir vergisi toplanmış. Bunun tam125 Milyar lirasını, yani % 66'sını ücretliler ödemiş.Yani, memurlar ve işçiler. Yani, aldıkları ücret ve maaşlarla ayın sonunu güç getirebilen insanlar, Kaldı- ki, Türkiye'nin vergi sisteminde, mallar ve hizmetler üzerinde ödenen dolaylı vergilerin büyük yükü de e meği ile geçinen insanların sırtındadır. 


Yurtta ve yurt dışında işçilerimiz arasında Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi Radyosunun yoğun bir biçimde dinlendiği haberleri geliyor. Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi Radyosu yayınlarının yoğun biçimde dinleniyor olması, burjuvazide gözle görülür bir panik yaratırken, işçilerimizden gelen haberler- de bu konuda duyulan sevinç belirgin bir biçimde izlenmektedir. 


Federal Almanya'nın Recklinghausen kentinde,işçilerimizin iş yerlerini ve mahallelerini, "Türkiye Komünist Parti'sinin Sesini dinle" yazılı bildirilerle donattıkları öğrenildi, TKP'nin Sesi Radyosu yayınlarını arttırdığı, 6 Ekim gününden başlayarak yürütü len kampanyanın çeşitli politik görüşlerden işçileri 


bile etkilediği bildiriliyor. Çeşitli görüşlerden işçiler Cunta'nın borozanı durumu haline getirilen TRT yayınlarını dinleyeceğimize, bize gerçekleri söyleyen TKP'nin Sesi yayınlarını dinliyoruz diyorlar. 


Milli Selamet Parti'li bir işçinin şöyle dediği bildiriliyor. 12 Ekim günü, genel sayımda sokağa çıkma yasağından yararlanarak, Cunta'nın geniş tutuklamalara geçeceği haberini, TKP'nin sesinden öğrendim. Buradaki arkadaşlarıma haber verdim. Hepimiz telefonun başındaydık. Türkiye'deki (o tanıdıklarımızı Milli Selamet Parti'li arkadaşlarımızı arayarak haberi onlara da ilettik, Bunun yanısıra ilerici işçilerimiz TKP'nin Sesinden dinledikleri Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi bildirisi ve çağrılarını banda alıp çoğaltarak, maden ocaklarında, mahallelerde, ev ev dağıtmaktadırlar, 


Burjuva propagandası altında kalan işçilerimiz - den biri aynen şöyle söylüyor: "Türkiye Komünist Parti'si bildirilerini okuyor, radyosunu dinliyoruz. 
Doğruları yazıp söyleyen onlardır," 


İşçilerimiz, burjuva propagandasının yalanlarını her geçen gün biraz daha görüyor.Komünistlerin gerçek yurtseverler, işçi sımfımızın ve halkımızın öncü müfrezeleri olduğunu kavrıyorlar. 


. 

Varşöva antlaşmasına üye ülkelerin dışişleri bakanları, Madrit toplantısının hazırlığıyla ilgili sorunları görüştüler, Varşova antlaşmasına üye sosyalist ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplartı Varşova'da çalışmalarını tamamlamıştır. Yapılan açıklamaya göre, toplantıda Avrupa işbirliği ve güvenlik konferansı sonuç belgesini imzalayan ülkelerin temsilcilerinin katılacağı, Madrit toplantısının hazırlığı ve Avrupa Askersel Yumuşama ve Silahsızlanma Konferasının toplanmasıyla ilgili sorunlar üzerinde 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durulmuştur. Varşova antlaşmasına üye ülkelerin dışişleri bakanlığı toplantısında ele alınan konularda bu örgüte üye sosyalist ülkelerin konumları,bir ortak açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştur. 


Kardeş komünist ve işçi partilerinin,diğer devrimci partilerin veulusal kurtuluş hareketleri örgütlerinin, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin başkenti Berlin'de bir uluslararası bilimsel konferansı Pazartesi günü çalışmalarına başlamıştır. 110 komünist ve işçi partisinden, ulusal kurtuluş hareketi örgütünden delegasyonların katıldığı bilimsel konferansın, iş - çi sınıfının ve ulusal kurtuluş hareketlerinin, emper yalizme karşı, sosyal ilerleme için ortak savaşım bel gesi altında yapıldığı bildiriliyor. Alman Sosyalist Birlik Partisi ve Barış ve Sosyalizm Sorunları Dergisinin girişimiyle düzenlenen uluslararası bilimsel kon-İferansa, Türkiye Komünist Parti'sinden de bir dele gasyon katılıyor, 


. 
Sovyet- Afganistan görüşmeleri sona erdi: 


Moskova'da Brejnew Yoldaş ile Babrak Karmal arasında yapılan görüşmeler sona ermiş ve ele al» nan konularda, her iki ülkenin konumu, bir Sovyet-Afganistan ortak bildirisiyle açıklanmıştır. Afganistan- ın bağımsızlığının, güvenliğinin, toprak bütünlüğünün sağlanması ve devrimci kazanımlarının korunması konusunda iki ülkenin de tam bir görüş birliğinde olduk ları vurgulanan ortak bildiride, taraflar Afganistan'da ki durumun, politik çözümünden yana olduklarını böylesi bir çözümün uluslarası durumun iyileşmesine büyük katkıda bulunacağını belirtmişler ve Afganistan Hükümetinin 14 Mayıs 1980'de yaptığı önerilerin, bu çözümün temelini oluşturduğunu vurgulamışlardır. 
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Sevgili dinleyiciler, Sovyet- Afganistan ortak bildirisinin geniş bir özetini sunuyoruz; 


Değerli dinleyiciler, 


Moskova'da Sovyetler Birliği Komünist Parti'si Genel Sekreteri ve Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Brejnev Yoldaş ile, Afganistan Demokratik Halk Partisi Genel Sekreteri ve Devrim Konseyi Başkanı Babrak Karmal arasında yapılan resmi görüşmelerden sonra bir Sovyet-Afganistan ortak bildirisi yayın landı, Ele alınan tüm konularda,tüm bir görüş birli-Bine varıldığı belirtilen ortak bildiride; bu görüş birliğinin özellikle Afganistan'ın bağımsızlığının, egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve devrimci kazanımlarının korunması konusuyla ile ilgili olduğu ( vurgulanmakta ve özetle şöyle denmektedir. 


Taraflar, Afganistan'daki durumun, politik çözümünden yanadır. Ve böylesi bir çözüm, uluslararası havayı iyileştireceği kanısındadırlar. Afganistan Hü kümeti'nin 14 Mayıs 1980'de yaptığı somut öneriler bu çözümün temelini oluşturmaktadır, Sovyetler Birliği ileride de Afganistan halkıyla dayanışma içinde olacak ve enternasyonalist yardımını sürdürecektir, Afganistan'da, belirli sayıdaki Sovyet askerlerinin geri çekilmesi, Afganistan'daki durumun politik çözümüy. 
le ilgili olarak Afganistan Demokratik Cumhuriyetine karşı saldırılar son bulmayınca, Afganistan halkına ve hükümetine dışardan bu tür saldırıların yeniden başlamiyacağına ilişkin, garanti verilmeyinceye kadar ele alınmayacaktır. 


Uluslararası durumla ilgili olarak taraflar, Arap halklarının Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanması, Orta Doğu sorununun adaletli bir çözümü: Kendi ve öz devletini kurma hakkı da içinde Filistin halk- nın tüm yasal halklarının tanınması için yürüttüğü savaşı desteklemektedir. Her iki ülkede yumuşamanın sürdürülmesi için savaşımın bugün başta gelen görev olduğu kanısındadır. 


Sovyetler Birliği ve Afganistan Avrupa'da nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin görüşmelerin başlaması yönünde Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri arasında, ilk pratik ürün- lerin atılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyorlar. 


Her iki ülke Madrit toplantısının yapıcıbir hava içinde geçmesinin önemini vurguluyorlar,Sovyetler Birliği ve Afganistan, İran ile Irak arasındaki savaşa bir an önce son verilmesini aralarındaki tartışma konusu olan sorunların barışcıl yollardan, görüşmelerle çözümlenmesini isterler, 


Amerika'nın ve öteki NATO üyesi ülkelerin bölgedeki savaş gemilerinin geri çekilmesinin, böylesi bir çözüm için elverişli bir ortam yaratacağı ve bölgede durumun normalleşmesine katkıda bulunacağı kæ nısındadırlar. Uluslararası sorunların tartışılmasına taraflar, bugünkü uluslararası durumun karmaşık olmasının başlıca nedeninin emperyalizmin körüklediği silahlanma, askersel üstünlük sağlama, dünyada güçler oranını kendi yararına değiştirme politikası olduğunu vurgularlar, Her iki ülkenin yöneticileri Moskova'da yapılan görüşmelerin Sovyetler Birliği ile Afganistan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini yeni bir düzeye ulaştıracağı,daha da güçlendireceği kanısında olduklarını önemle vürgulamaktadırlar. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun, 21. 10, 1980 tarihli HABER BÜLTENİ) 
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Nüfus Sayımı- Nüfus Sorunu ve Tekeller 


Değerli dinleyiciler, ekonomik bunalım etkilerini yıkıcı biçimde hissettirmeğe başladığından beri,bunalımın baş sorumlusu işbirlikçi tekelciler ve her kr lıktan ideologları bunalıma kendi dışlarında sorumlu arama yarışına giriştiler, Tıpkı kedinin kendi pisliğni saklamak istediği gibi bunların düşüncelerini çarşaf-çarşaf yayınlayan boyalı basın ve her türden burjuva propaganda araçları bu alanda özellikle bir konuyu ön plâna çıkarmağa çalışıyor. Bunlara göre bunalımın başlıca sorumlularından biri hızlı nüfus artışıymış, Çünkü, ana rahmindeki bebeğe bile düşman bu tekelcilere göre; nüfus öyle hızla artmaktaymışki; ülke halkı ürettiğinden daha çok tüketiyormuş, 


Peki çözüm ne olacak ? Çözümün ne olabilece-Bini nüfus sayımı adı altında ülke çapında yaptıkları yığınsal kırım ön hazırlığıyla gösterdiler. Bu yemi n- li halk düşmanlarının düşüncelerinin altı biraz . kazı nınca şu korkunç görüntüler bütün vahşeti ile sırıtr yor. 


Nüfus artışını durdurmak için her çareye başvurmak, Halkı zorla açlığa mahküm ederek dışarıya ne satabilirlerse onu satmak, Gözlerini kâr hırsı bürümüş Koç'lar, Sabancı'lar ve benzerleri bu uğurda güçleri yeterse halkin bir bölümünü bile yok etmeyi göz önüne alabilirler ve yine bu canavarlar halkımızin kanını bile satabilirler. 


Marks'ın dediği gibi; "sermaye, % 10 kârlılıkla her yere yatırılabilir. % 20 de ısınır, % 50 de korkunç bir deliliğe bürünür, % 100 kârlılıkta bütün insanlık yasalarını ayaklar altına alır, % 300 de ise; idam sehpası pahasına bile olsa işliyemiyeceği hiçbir suç yoktur", 
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Değerli dinleyiciler, bu gerçek Türkiye'nin durumu için de fazlasıyla geçerlidir. İşin bir diğer yanı daha var. Türkiye halkı gerçekten çok mu tüketiyor ? Hiçte değil! Bütün temel göstergelerde etten süte, sütten giyime, giyimden konuta, konuttan her türlü en doğal toplumsal gereksinimlere kadar Türkiye Halkı, tekellerin parçası olmakla o kadar övündükleri Batı Avrupa'nın en az tüketen halkıdır. Ama da ha da ötesi var. Halkın tüketim isteklerini saatler boyu süren televizyon, radyo reklamları ile dürtükleyen kim ? 


Boyalı basının sayfalarını en çılgınca en 'olmadık tüketim kışkırtmalarıyla dolduran kim ? Bu tekelcilerden başkaları mı? Hem iç pazarı daha çok sömürmek için sınırsızca tüketim koşullandırılması yap ve hem de halkın sözüm ona çok tüketmesinden yakın Sermayenin başladığı yerde mantığın bittiği ne kadar doğru. Fakat Türkiye'de gerçektende tüketen hem de çok fazla tüketen bir kesim var, Birtek aileye her biri milyonluk beş arabanın düştüğü, boğazdaki yalılarda halkın sefaleti üzerine kurulu bir saray yaşamı nım sürdürüldüğü, halkımız açlıktan gözünü, böbreğini satarken, kimilerinin düşen tırnağını tedavi için İsviçre'ye, İngiltere'ye gittiği bir kesim var. Bu kesim Koç'lar, Sabancı'lar, Eczacıbaşı'lar, Karamehmetler, Has'lar, Durmuş Yaşar'lar ve diğerleri gibi asalaklardan oluşuyor. 


İşte! asıl bunlar, hiç haketmedikleri halde çok tüketiyorlar. Halkımızın sırtına yapışmış bitler kene- ler gibi yaşıyorlar. Suçları elbetteki bu kadarla bitmiyor. Bunların söyledikleri gibi Türkiye'de gerçekten de bir nüfus fazlası var. Ama bunun sorumlusu kim ? Yine onlar. Onların eseri olan bugünkü geri ve bağımlı yapı. Çünkü, ülkede bugün var olan nüfus fazlası temelde tarımsal alanda bulunuyor. 
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Neden ? Çünkü bugüne dek tarımda koruyageldikleri 

geri yapı üretim artış hızına göre çok daha fazla büyüyen bir tarımsal nüfusun doğmasına yolaçtı.Tarımdan kopan nüfus, kenttede iş bulamıyor. Oradada bir nüfus fazlası oluşturuyor. Neden ? Çünkü yarattıkları sanayi yüce bir sanayidir ve işte bu sanayi iş gücü nü ememiyor Nüfus fazlası onların eseri, bağımlı yapıdan da kaynaklanıyor. Dış alım girdisine sımsıkı bağlı sanayi, ulusal bir yeniden üretim mekanizması na dayanmayan köksüz sanayi, dıştangirdi, kesilince 

hemen çöküyor. 


Kapasite kullanım oranı % 40'ın altına iniverdi. 
Sonuç kitleler halinde işten çıkarmalar, çığ gibi büyüyen işsizlik. Evet bugün Türkiye'de göreceli bir nü fus fazlası var. Bu herşeyden önce % 20'ye varan işsizler ordusunda görülüyor. Bunun baş sorumlusu insan haklarının en temeli olan çalışma hakkını bile insanlarımıza çok gören bu tekelci asalak akımdır, Bu sorun bunların varlığına bağlıdır, Onlardan kaynaklanıyor. Sorunu çözümlemek onların egemenliğine son vermekle olanaklı,başka çözüm yolu yoktur, 


Sevgili dinleyiciler, 


Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Yayin Organı Atilim Gazetesi'nin 1 Ekim sayısında "Ortak Pazar Sorunu" konulu yazı yer aldı. Bu yazı da şöyle deniyor: "Ortak Pazar'ın sözcüleri darbenin ardından hiç geciktirmeden, askersel yönetime anlayış lı davranacaklarını bildirdiler !' 


Nesine güveniyorlardı ? Cunta'nın kuşkusuz daha çizmesinin tozunu bile silmeden grevleri yasaklaması- na, dizginleri Özal'a teslim etmesine, tekellerin istikrar programını dört nala uygulamaya girişmesine. 
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Bundan sağlam güvencemi olur? Cunta'nın özellikle bir önlemi çok önemli; kapıları ardına dek yabancı sermayeye açmak. Nasıl ? İki yoldan. Birkez emperyalist sermayeyi ülkeye çekmekle, öte yandan da Ortak Pazar'da bu sermaye ile bütünleşmekte, 


Yerli tekeller, bu bütünleşmeden ne umar ? 

En önemlisi kapitalizmin varlığını sürdürmesi için 

belli bir güvence sağlamayı. Her şeyden önce yığınla rın savaşımına karşı bir duvar oluşturmayı. İkincisi 

kendi güçsüz sermayesi ile yeterince geliştiremiyece-Bi iç pazarı emperyalizme parsellemeyi, sömürüye 

ortak olarak daha verimli, daha iyi sömürülebilir bir duruma getirmeyi, Üçüncüsü Yunanistan, Portekiz gibi Ortak Pazar'ın kaşarlanmış üyelerine göre daha zæ yıf olan ve şimdi adımını Ortak Pazar'a atan ülkelerle rekabette tümüyle yayakalmamayı. 


Bu ne pahasına olacak ? Türkiye'nin ekonomisin- deki gerçek bir endüstrileşmeye yönelen her eğilimin acımasızca kökünü kurutmak pahasına. Osmanlı'yı İngiliz'e yarı sömürge yapan 1838 ticaret anlaşmasından daha köleleştirici bir anlaşmayla; Türkiye Ortak Pazara iliklerine kadar sömürtülecek, onun açık vurgun æ lanına döndürülecek. 


Türkiye emperyalizmin kürkçüsü, manavı, kasabı taşaronu, fason iş yapıcısımı olacakmış? Daha iyi ya; zaten yerli tekelin gücüde ancak buna yetiyor. 


Tüm bunlar bugünden yarına olmayacak kuşkusuz, Ortak Pazar önce ekonomik ve politik istikrarı sağlayın, hem de ekonominizi gerçek bir ulusal endüstriye yönelik her türlü eğilimden temizleyin, bize uygun bir yapiya getirin diyor, Üstelik Koç'ların, Sabancı'larında Ortak Pazar rekabetinin ayakları altın - da kalmamak için, belli bir süreye o gereksinimleri var. Ama tekellerin uzun süreli hedefleri arasında 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ekonomiyi Ortak Pazar'la bütünleştirmekte var, Cuntaya'da bu köleleştirme sürecinde bekçilik jandarmalık görevi düşüyor, 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun 21.10.1980 tarihli HABER BÜLTENİ) 


CUNTA'nın ÇÖKÜŞÜ İÇİN HALKIN DİRENİSİ ÖRGÜTLENMELİDİR. DEMOKRASİDEN ÖZ-GÜRLÜKTEN YANA TÜM GÜÇLERİN ORTAK 
DİRENİŞİ İLE BU ASKERSEL ZORBALIK 


REJİMİ YIKILACAKTIR ! 


* 


YORUM: 


Değerli dinleyiciler, 


İkili kölelik anlaşmasında yer alan savaş endüs-İrisinin kurulmasıyla ilgili Türk-Amerikan görüşmeleri Ankara'da tamamlandı. Patlayıcı madde, çeşitli, tipten roket üretimi, tank ve uçakların modernizasyonu gibi sorunları içeren yedi proje üzerinde görüş birliğine varıldığı açıklandı. Türkiye'de savaş endüstrisinin gerekliliği konusunda Pentagon'un plânlarını onaylayan Askeri Cunta, yedi projenin dış finansmanı nin Amerika tarafından karşılanacağını ve bununda 300-400 milyon dolar tutarında olacağını açıkladı. Ayrıca ABD'nin karşılayacağı dış finansmanın Pentago' nun ortaya koyacağı formüllere ve olanaklara dayanacağı bildiriliyor. 


Değerli dinleyiciler, Pentagon'un ileri süreceği bu formüllerin neler olabileceğini daha şimdiden kestirmek olanaklıdır. 


Çünkü bu konularda Washington'da hazırlanmış plânlar vardır, Örsan Öymen 27 Eylül günlü yazısında Amerikan Dışişleri Bakanlığında yapılan bir toplantıdan söz ederken, bu plânlara da değiniyordu. Bu toplantıda ikili kölelik anlaşması çerçevesinde Türki ye'nin Orta Doğu'daki stratejik rolü ele alınmıştı.Aynı toplantıda topraklarımızdaki Amerikan üslerinin NATO amaçları içinde kullanılması ve NATO'nun et- ki alanının Orta Doğu'daki petrol bölgesini de kapsaması gibi tehlikeli girişimler üzerinde durulmuştu. 


Pentagon daha o günlerde Cunta'cıların savaş endüstrisi kurma istemine ve bu alandaki projelerin finansmanı için verilecek kredilere karşılık Türkiyenin Orta Doğu'da yeni yükümlülükler almasını dayatmıştı. Bunu Amerikan dışişleri bakanları anana 


da şöyle dile getirmişlerdi: Türkiye daha çok kredi alabilmek için Orta Doğu'da daha çok sorumluluk taşımağa hazır olmalıdır. 


Değerli dinleyiciler; bu gerçekleri Oktay Ekşi 
6 Ekim günlü Hürriyet Gazetesindeki yazısında açığa 
vurmak zorunda kalmıştı, Daha öncede vurguladığımız gibi Amerikan emperyalistleri açık oynuyorlar. 


Cunta'ya,biz sana para vereceğiz siz de bize Orta Doğu'da jandarmalık yapacaksınız diyorlar. Cunta'da emperyalist finans kuruluşlarından 3-5 dolarlık kredi koparabilmek için emperyalizmin bu jandarmalık görevine hazırım diyor, Ankara'da ikili kölelik anlaşması çerçevesinde ele alınan savaş endüstrisi kurma pazarlıkları bu gerçekleri doğrulayan belirtilerdir. 


Cunta'nın savaş endüstrisi kurma girişimleri da ha önce Demirel Hükümeti'nin anti-emperyalist güçle rin kesin ve kararlı çıkışları karşısında meclislerde geçirme cesareti bulamadığı ikili kölelik anlaşmasını parça parça uygulamaya koymaktan başka birşey de ğildir, 


Sırtını Amerikan emperyalizmine NA TO'ya daya yan Cunta, süngü zoruyla halkın karşısında kabadayılık taslamağa yelteniyor. Yıkım içindeki, ekonomiyi savaş alanına böyle çekiyor, Militarist raylara böyle oturtuyor. Üstelik savaş endüstrisi kurulduğunda dışa tank bile satabileceğini savunuyor. 


Askersel Cunta'nın geleneksel tarım ürünlerimizi ihraç edemiyenlerin bu sözlerine kargalar bile gülüyor. Amerika'yla imzalanan ikili kölelik anlasması- nın parça, parça uygulanmaya konulması ülkemizin adım adım emperyalizmin Orta Doğu'daki serüvenlerine sürüklenmesi demektir. 


Washington İran'a karşı giriştiği askersel serü, vende ikili kölelik anlaşmasındaki maddelere dayanarak topraklarımızdaki üslerini yoğun bir biçimde kullandı. İran-Irak savaşından yararlanmaya çalışan Carter yönetimi Orta Doğu plânlarında oTürkiye' ye şimdi yeni görevler yüklüyor. Carter yönetimi pet rol yataklarına müdahaleye hazırız derken, ikide bir- de Cunta'cılara bölgemizdeki stratejik rollerini hatırlatıyor. 


Bütün bu gelişmeler değerli dinleyiciler, ikili, kölelik anlaşmasının bugün Cunta'nın elinde bölge barışı ve güvenliği açısından da daha büyük tehlikeler taşıdığını ortaya koyuyor.O nedenle emperyalist konplonun aracı durumundaki Cunta'ya karşı tüm yurtsever gençlerin birleşmesi bugün çok daha yapıcı bir önem taşıyor, 


Cunta'cılar açlıkta ve işsizlikte eşitlik getiriyor- lar. İzmit Körfez vapurundan bir aile; bir baba ve bir ana,bir çocuklarıyla birlikte, artık yaşamak istemiyoruz diye atlıyorlar. Bugün Türkiye'deki kapita» list sömürü düzeninde bu tür örnekler öylesine çokturki, her gün gazetelerde bu sömürü düzeninin mil yonlarca insanı nasıl korkunç bunalımların pençesin- de kıvrandırdığının sayısız örnekleri görülüyor, 


Bu olay olduğu anda Cunta Hükümetinin Başba - kan Yardımcısı Turgut Özal televizyonda daha has yiyeceğiz, daha has eğleneceğiz diyor. Yerli ve yabancı tekellerin sözcüsü Özal'ın bu sözleri İzmit Körfezi'nde bir aileyi topluca intihara sürükleyen koşullar altında yaşayan milyonlarca emekçi ailesi ile alçakca alay etmektir. 


Milyonlarca emekçi işsizdir, milyonlarca emekçi açlıkla pençeleşiyor, Turgut Özal ise daha has yiyeceğiz, daha has eğleneceğiz diyor. Sonra ekliyor, daha çok çalışacağız. Bu sözler açıkça milyonlarca emekçiye,; sizi açlığa mahküm ediyoruz, sizi angarya çalışmaya ve daha çok sömürülmeye mahküm ediyo - 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ruz demektir. 


Yerli ve yabancı tekellerin sözcüsü Özal bunları söylerken sırtını Cunta'cı Generallerin süngüsüne vermiştir. Öte yandan Cunta Hükümetinin bakanı ise eşit işe eşit ücret politikasını gerçekleştireceğiz diyor, Yani Özal'ın sözleriyle ve Türkiye'deki milyonlarca emekçinin bugünkü yaşam koşulları ile bu sözleri bağlasak; bu sözlerin anlamı şudur; Açlıkta, işsizlikte ve daha fazla sömürülmekte hepinizi eşit yapacağız. 


İşte ! Cunta'cı Generaller ve onların Hükümeti halka bunu süngüyle dayatmışlardır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu başkanı ve tekstil işkolu- nun tekelci patronu Narin'in açıkca işçi haklarına kar şı verdiği demeci bir hatırlayalım. 


Cunta'cı Generallerin propagandasını yapan Hürriyet ve Milliyet gibigazetelerin yazarları Narin'i ne tür eleştirdiler, Bu tekelci basın yayın organları ga&- zeteler, Narin'e ne yapıyorsun, bir çuval inciri berbat ediyorsun. Bu işler öyle açık açık söylenmez ve yapılmaz diyorlardı. Demek ki, sinsice işçi hakkına saldırıyorlar. En başta işçi haklarının kararlı savunucusu olan sendikaları, DİSK'i kapattılar,onların çalışmalarını yasakladılar, sımf sendikalarının işçi temsilcilerini tutukladılar. Simdi meydan boştur de- 
.yip tüm işçileri açlığa, korkunç amansız bir sömürüye mahküm ediyorlar. Arkasından da alçakça demo gojilerle, yalanlarla ortaya çıkıp, eşit işe eşit ücret uygulayacağız, işçi hakları zedelenmeyecek diyorlar. 
Eğer işçi haklarını gaspetme yeceklerse neden korkup DİSK'in eylemlerini yasakladılar. Ancak Cunta'cı Generallerin tüm demogojileri, yalanları birbiri ardına yıkılacaktır. 


Halka ve yurda, bu ağır ihanetin üstünü örtme- de kullandıkları yalanların altında; Cunta'cı General 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ler ve onların süngüsüyle halkın üzerine yürüyen tekelci patronlar ezilecektir. 


Halkımız, emekçi insanlar, Özal'ların beş yıl boyunca öngördükleri amansız sömürüye, açlığa, kan ter ve göz yaşına asla boyun eğmiyecektir.Sınıf sendikacılığı ayaktadır ve yaşıyor. DİSK'in tüm işçi ve emekçilerinin hak ve özgürlüklerini savunmak için sendikal harekete kazandırdığı sınıf ve yığın sendikacılığı ilkeleri Türk-İş tabanındaki işçilerin de bilind- ne yerleşmiştir. 


İşçi sınıfının öncü politik örgütü; Türkiye Komü. 
nist Parti'si halkımızı açlığa, yoksulluğa, amansız bir sömürüye mahküm etmeğe yeltenen Cunta'cı Generallere, tekelci patronlara karşı; Türk-İş'li işçileri ve namuslu tüm sendikacıları koşullar ne derece ağır olursa olsun DİSK'le sınıf ve yığın osendikacılarıyla eylem birliğini güçlendirmeğe çağırıyor. Çünkü, kurtuluşun, işçi hak ve özgürlüklerinin kazanımlarını ye niden kazanabilmenin başka bir yolu yoktur. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun,21.10.1980 tarihli YORUMU) 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HABERLER: 


Üç kişilik bir ailenin bayram masrafı, 24, 200.- lira olarak saptandı. İstanbul Bayram Gazetesi'n de ekonomi uzmanlarının yaptığı bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre üç kişilik bir ailenin bayram masrafının bu yıl 24,200, -TL civarında olduğu saptanmış bulunuyor. 


Ekonomi uzmanları karı,koca ve bir çocuktan olugan ailenin sadece ayakkabı masrafının yedi bin liranın üstünde olduğunu saptadıktan sonra, bazı giyim kuşam eşyalarının fiatlarını şöyle sıralıyorlar, En ucuz bir erkek elbisesi 7000, -, ayakkabı 2500.-, bir gömlek 900.-, kravat 400.-, bir çift erkek çorabı 
en ucuzundan 150.- lira, en ucuz kadın elbisesi 3500 
kadın ayakkabısı 3200. - ve bir kadın çantası 2500, -fra, Çocuğunu bayramda sevindirmek isteyen bir ana baba ise bir çift çocuk ayakkabısına en az 900. -lira, bir takım elbiseye 2500, -lira, gömleğe 500.-lira ve çorabada 120. -lira ödemek zorundadır. 


İşte sıralanan sadece bu giyim kuşam eşyaları- na üç kişilik bir aile 24, 200, -lira masraf yapmak zorunda kalıyor, Bir kilo etin 600. -lira, bir kilo şekerin 800. -lira, bir litre sütün 80.-lira olduğunu göz önünde bulundurursak emekçi yığınlarının bayram degil, bayramda insanca giyinip kuşanamadığını, karnıni bile doyuramadığını, çocukların şeker bile yiyemediği görülür. 


Bu arada resmi verilere göre dokuz ay içinde fiatlarda ortalama % 60 oranında artış oldu. Bayram günlerini bile emekçilere cehennem eden Cunta' nın başı Evren; hiç sıkılmadan halkımızdan daha çok fe - dakârlık, tasarruf istiyor. 


tæ 
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27 ilin valisi değiştirildi. 24 ilin valisi de merkeze alındı, Askersel hükümet devirmesinin daha ilk günlerinde 67 ilin Belediye Reislerini görevden alıp, tüm il ve ilçe belediye meclislerini dağıtıp, yerleri- ne emekli albay ve generalleri atayan Cunta, şimdi- de 27 ilin valisini değiştirdi. 

27 ilin valiliklerine Cunta tarafından atananların 
çoğunluğunu merkez valiler ve emekli subaylar oluş turuyor. Bu arada 24 ilin valisininde merkeze alındığı bildiriliyor, Politik gözlemciler, valiliklere yapı - lan bu yeni atama ve merkeze almaları Cunta'ya erke daha temelli yerleşme diktatörlüğünü daha da pekiştirme girişimleri olarak nitelendiriyor. 


Cunta'cı Generallerin en kısa zamanda kişlamıza döneceğiz yolundaki açıklamalarının demogojiden başka birşey olmadığının bir kez daha kanıtlandığını vurguluyorlar. 


© 
Bir kişi daha işkence altında öldürüldü, 


Nihat Erim'i öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan, Ahmet Harmanlar cezaevinde işkenceler altında öldüvüldü, İstanbul Emniyetinde yapılan açıklamada Ahmet Harmanlar'ın sözde sinir krizleri geçirdiği için kafasını duvarlara çarptığı ve bu sırada beyin kanaması geçirerek öldüğü iddia edildi. Öte yandan Amerikancı Cunta kendi kanatları altında yapılan işkence ve cinayetlerden yakasını kurtarmaya çalışıyor. 


Hasan Özmen adlı genci işkenceyle öldüren Evren Göktürk adındaki Ankara Emniyet Müdürlüğü 1.Şube dedektifini tutukladı. Bilindiği gibi daha öncede Cunta kendini temize çıkarabilmek çabasıyla Zeynel Abidin Ceylan'ı işkencede öldüren Mustafa Akkılıç ad- li faşist komiser muavinini tutukladı. 
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Değerli dinleyiciler, dün Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi yayınlarında yer alan kısa yorumumuzda işkencecilerin iplerinin Cunta'cı Generallerin elinde olduğunu belirtmiştik. İşkencelerin sorumlusu Amerikancı Cunta'dır demiştik, Gerçekler gazete sayfaları- na yansıyanlardan daha da korkunçtur. İşkencelerde ölenlerin sayısı gazetelerde görüp okuduklarımızdan duyduklarımızdan çok daha fazladır. 


Onbinlerce tutukludan çoğu ne yakınları ile, ne- de avukatları ile görüşebilmektedir. Zindanlarda, polis müdürlüklerinde kimsenin can güvenliği yoktur, Ailele riniz, analarınız, babalarınız, yakınlarınızla görüşmek için direnin, 


Halkımız ! Cunta'nın zindanlarındaki ilericilere yürtseverlere, evlatlarına sahip çık! Sor, soruştur! 


Duyduğun bildiğin gerçekleri açıkla ! 


Türkiye Komünist Partisi, Komünistler, Amerikancı Cunta'nın işkencelerini, cinayetlerini açıklıya - rak halkımızı dünya demokratik kamuoyunu uyarmak harekete geçirmek için herşeyi yapacaktır. 


Amerikancı Cunta'ya karşı yurtdışındaki işçile - rimizin tepkisi yoğunlaşıyor. Hollanda'da demokratik örgütler 25 Ekim Cumartesi günü bir yürüyüş düzenliyor. Hollanda'nın Almelo kentinde 25 Ekim günü Tür kiye'li demokratik örgütler bir yürüyüş yapıyor. Almelo Türkiye'li İşçiler Birliği, Hollanda Türkiye' li İşçiler Birliği, Hollanda Türkiye'li Öğretmenler Birliği, Trente Türkiye'li İşçiler Birliği merkezi Eindhoven'de bulunan Hollanda Türkiye'li Demokratik Aileler Birliğinin yapacağı yürüyüşte ülkemizdeki Amerikancı, NATO'cu Generaller Cunta'sı ile Almelo ken tinde Türkiye'li İşçiler Birliği'ne karşı yoğunlaşan faşist saldırılar protesto edilecek. 
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Bunun için bütün emperyalist, bütün anti-faşist işçiler demokratlar, komünistler, Kürt demokratları bu yürüyüşte omuz omuza olmaya çağrılıyor. 


Bu yürüyüşte ülkemizde Cunta'cı Generallerin; işlediği cinayetler, korkunç terör, işkenceler, tutuklamalar, arama-taramalar Hollanda Demokratik ka muoyunda birkez daha mahküm edilecek, 


Öte yandan bu yürüyüşle Almelo'daki faşist Milliyetçi Hareket Parti'lilerin Türkiye'li İşçiler Birliğine saldırmaları ve saldırılar karşısında Hollanda yönetiminin tutumu da protesto edilecek, Bilindiği gi bi Almelo kentinde faşist MHP'liler Türkiye'li İşçi - 


ler Birliğini ateşe vermişler. Birlik yöneticilerinid ölümle tehdit etmişlerdi. 


Bir süre önce de İsmail Yerkürçe adlı faşist İsmail İleri adlı öğretmeni çalıştığı okulda ağır yaralamıştı, "Bunun üzerine tutuklanan faşist daha sonra serbest bırakılmış ve aynı faşist Lidmegen kentinde yine ilerici Türkiye'li İşçilere saldırılar düzenleme ye başlamıştı. 


Hollanda'da Türkiye'li işçi örgütlerinin Ameri kancı Cunta'ya karşı protestoları uzun bir zamandır kampanya biçiminde sürmektedir, Hollanda demokratik kamuoyunu her fırsatta bildirilerle aydınlatıyorlar, Türkiye'deki Cunta'nın iç yüzünü açığa vuran pulları duvarlara yapıştırıyorlar. Ortak protesto mektubu çağrılar yayınlıyor, basın açıklamaları yapıyor, ilerici kişileri ziyaret ediyor ve Hollanda'da hükümetin dikkatini Türkiye'de olup bitenler üzerine çekiyorlar. 


Bilindiği gibi 11 Ekim Günü Hollanda'da Türkiye lilerin oluşturduğu platform örgütleri toplanarak Cunta'ya karşı ardıcıl savaşım kararı almıştı. Bu amaç- 
,la Cunta'ya karşı örgütlenen imza kampanyası demok, rasi güçleriyle dayanışma komiteleri tarafından Hollanda'nın en büyük on kentinde geniş biçimde sürdürülüyor. Yapılan kültürel eylemler Cunta'yı Protesto, Türkiye Demokrasi Güçleriyle dayanışma niteliğini a lıyor. 


16 Ekim günü Hollanda'lı ilerici kişi ve kuruluş 
lara Türkiye'deki son politik gelişmelerle ilgili bilgi verildi.19 Ekim günü ise Amerikancı Generaller Cuntasını protesto eden yüzlerce protesto kartı gönderilmeğe başlandı. 


Yurtdışındaki işçilerimizin, aydınlarımızın Amerikancı Cunta'ya karşı eylemleri ve demokrasi güçleriyle dayanışmaları genişliyerek sürüyor. 


Komünist ve işçi partilerinin öteki devrimci patilere ve ulusal kurtuluş hareketi örgütlerinin bir uluslararası bilimsel konferansı Pazartesi günü Alman Demokratik Cumhuriyetinin başkenti Berlin'de çalış - malarına başladı. Aralarında Türkiye Komünist Partisinin de bulunduğu 116 ülkeden Komünist ve işçi par tileri, ulusal kurtuluş örgütleri temsilcilerinin katıldığı bilimsel konferans işçi sınıfının ve ulusal kurtuluş hareketinin emperyalizme karşı sosyal ilerleme için ortak savaşımı vermesi altında yapılıyor. 


Bilimsel Konferansın 24 Ekime kadar, süreceği bildiriliyor. Bu uluslararası Hilimsel Konferans Al manya Sosyalist Birlik Partisi ile Barış ve Sosyalizm sorunları dergisinin girişimi ile düzenleniyor. 


Bilimsel Konferansın açik oturumunda Almanya Sosyalist Birlik Partisi'nin Genel Sekreteri ve Devlet Konseyi Başkanı Honnecker Yoldaş; barış, ulusal ba ğımsızlık ve toplumsal ilerleme için savaşım sorunla rı üstüne önemli bir konuşma yapmıştı. Bilimsel Kon feransın ilk gününde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Sekreteri ve Polit Büro aday üyesi Boris Ponimaros Yoldaş, Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi Polit Büro üyesi Maxsime Geremes Yoldaş ve prelume Partisi Merkez Komitesi üyesi Fergio Vierada birer konuşma yapmışlardı. 


Bundan sonra Bilimsel Konferansın çalışmalarını değişik komisyorlarda sürdüreceğini açıklanmıştı. 
Almanya Sosyalist Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Konseyi Genel Başkanı Honnecker Yoldaş bu konferansın çağımızın üç ana devrimci gücü dlan Dün ya Sosyalist Sistemi, kapitalist ülkeler işçi sınıfı ve ulusal kurtuluş hareketi temsilcilerini birleştirdiğini belirtmişti. 


Bugün başta gelen sorunun barışı korumak insanlığın yeni bir dünya savaşına sürüklenme sini engellemek, bu ana ödev uğrunda savaşı daha da güçlendirmek olduğunu vurgulamıştı. Honnecker Yoldaş bu konuda özetle şunları söylemişti: Kalıcı bir barış ve nükleer bir savaş tehlikesini önleme tüm halkların yaşamsal çıkarlarına uygundur. Yeni toplumu başaryla kurmak ve halklarının mutluluğu için yürüttükleri politikayı gerçekleştirmek için Sosyalist ülkelerin barışa ihtiyacı var, Sosyal ve ulusal kurtuluşları için savaşan halkların ve tüm güçlerinde barış gereksinimi vardır, Çünkü barış bunların savaşıminın başarı- ya ulaşmasına yardım ediyor. 


Barış; insanlığın en değerli ve en büyük kazanımıdır. Konuşmasında daha sonra emperyalizmin NATO ülkelerinin silahlanmayi alabildiğine artırmak askersel üstünlük sağlama, böylece barışı, güvenliği ve silahsızlanma uğrundaki çabaları baltalama giri şimlerini sert bir biçimde yeren Honnecker Yoldaş, silahsızlanma için daha etkili bir savaşımın tüm halk ların çıkarlarını savunmak, insanlığı yeni bir dünya 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savaşından korumak olduğunu belirtmiş ve uluslarara sı bilimsel konferansa katılan kardeş komünist ve işçi partilerinin ulusal kurtuluş hareketi örgütleri temsilcilerine çalışmalarında başarılar dilemiştir. 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politik Büro aday üyesi ve Merkez Komitesi Sekreteri Boris Pani maros Yoldaş yaptığı konuşmada bu konferansın, ulus- lar arası durumun karmaşık olduğu bir dönemde toplandığını emperyalizmin kötü sonucu, yeni bir dünya savaşı tehlikesinin arttığını, emperyalizmin yitirdiği konumları yeniden elde etmek için genel bir saldırı- ya geçmeye çalıştığını, dünyanın çeşitli bölgelerin de körüklenen yerel savaşların bunun somut örneği olduğunu belirtmiş ve özetle şöyle demişti: Emperyalizmin bü politikasında; anti-Sovyet politikası ve propaganda araçlarının Afganistan olayları karşısında başlattıkları ve sürdürdükleri karalama kampanyası bunun somut örneğidir. Aslında bu kampanyanın tek amacı, bu çevrelerin tek amacı, bu çevrelerin Afganistan'a karşı sürdürdükleri ilân edilmemiş bir harbi izlene ktir. 


Dünya çapında ulusal bağımsızlık demokrasi ve sosyal ilerleme savaşımını ezmek için Amerika Birleşik Devletleri ile sıkı bir işbirliği kurulmuş olduğunu belirten Boris Ponimaros yoldaş sosyalist ülkeler kapitalist ülkeler işçi sınıfının ve ulusal kurtuluş hareketinin bu tehlikeli gelişmeye karşı ortak savaş yürütmelerinin bugün her zamankinden daha zorunlu olduğunu vurgulamıştı. 


Fransız Komünist Partisi temsilcisi Maxsime Gremes yoldaş yaptığı konuşmada kapitalist ülkeler de giderek artan silahlanma harcamalarından her bakımdan milyonlarca emekçinin zarar gördüğünü bu ülke - lerde işsizliğin pahalılığın giderek artmasının bu silahlanma politikasının bir sonucu olduğunu belirtmiş ve barış ve demokrasi için silahlanmaya karşı savann“ bugün kapitalist ülkeler işçi sınıfının önünde də 


ran ana ödev olduğunu vurgulamıştı. 


Prelino parti temsilciside ulusal ve kurtuluş hareketlerinin giderek güçlendiğini dünya sosyalist sistemin bu uğurda savaşan konukların güç kaynağı olduğunu belirtmişti. 


Yunanistan'ın NATO'nun askersel kanadına dönmesi Yunanistan'da ve bölgede sert protestolara yol açıyor. 


NATO plânlama komisyonu pazartesi günü Brüksel'de yaptığı toplantıda Yunanistan'ın NATO'nun askersel kanadına dönmesini öngören NATO Başkomutanı Roger'in plânını onaylamıştır. Daha önce Yunanistan hükümeti de Roger'in bu plânını kabul ettiğini açıklamıştı., Bu plâna göre Yunanistan'la Türkiye ara sındaki tüm sorunların NATO'nun denetiminde ele alr nacağı, yine NATO'nun denetiminde Ege'de hava va kıta sahanlığının iki ülkenin ortaklaşa kuracakları komando birliklerince kontrol edileceği bildiriliyor. 


Yunanistan halki Atina'daki işbirlikçi hükümetin aracılığı ile NATO'nun bu yeni dayatmasını sert bir biçimde protesto ediyor. Başkent Atina ve ülkenin öteki kentlerinde düzenlenen yığınsal gösteri ve miting ler de Yunanistan'ın askersel kanıdana yeniden dönme si sert bir biçimde protesto edilmiş ve Yunanistan'ın ulusal çıkarlarının yeniden NATO'ya dönmek değil,NA-TO'dan kesinlikle çıkmak ve Yunanistan'daki tüm Ame rikan üslerinin sökülüp atılması gerektiğini vurgula - mışlardı, NATO'nun bu dayatmasına karşı Yunanistan da gelişen protestolar karşısında Başbakan Rollis Yunanistan'ın NATO'nun askersel kanadına dönmesi kararınm parlamentonun onayına sunulacağinı açıklamak zorunda kalmıştır. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun 22,10,1980 tarihli HABER BÜLTENİ) 


HABERLER: 


Değerli dinleyiciler, 


Cunta, cezaevleri ve tutukevlerinde, işkencelerin öldürme olaylarının kamuoyuna yansımasını önlemek için önlemler alıyor. Cunta Hükümetinin , Adald Bakanı Cevdet Menteş'in yaptığı bir açıklamaya göre terörist veya anarşist diye tutuklanıp cezaevlerine a tılanlar, bulundukları cezaevlerinde özel bölümlere konulmuştur. Her politik tutuklunun, tamamen tecrit edilmesi amacıyla cezaevlerinde özel bölümlerin daha da arttırılması için, devlet kasasından, milyarlarca lirayı bulan ek ödenek sağlandığını söyleyen Cun - ta'nın Adalet Bakanı Menteş, "Bu bölümler tutuklu veya hükümlüler arasında her türlü teması önleyecek şekilde kurulmuştur" demiştir. 


Mevcut cezaevlerinin yetersiz olduğunu,gözaltım- da veya tutuklu bulunanların dışarısıyla ilişki kurabildiklerini söyleyen Menteş; cezaevlerinde bundan böyle çok sıkı bir gözetim uygulanacağını ileri sürmüştür. 


Zindancı başı Menteş, bu arada yargının süratle işlemesini amaçlayan, dokuz yasa tasarısının hazırlanıp, Başbakanlığa sunulduğunu da açıklamıştır. 
Bununla Menteş, Türkiye'de idam kararlarının yıldı. 
rım hızıyla verileceğini, darağaçlarının dahada ço ğalacağını söylemek istemektedir. 


Bilindiği gibi, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananlardan, 60'a yakın kişi hakkında idam cezası istenmektedir. Yine çeşitli kaynakların haberlerine göre, 12 Eylül askersel devirmesinden buyana, Cuntanın gözaltına aldırttığı veya tutuklattığı kişilerin sayı sı 50.000'i geçmiştir. Tutuklu veya gözaltında tutulanlara, emniyet müdürlükleri, cezaevi ve özel bö - lümlerde, korkunç işkenceler yapıldığı, işkence sırasında insanların öldürüldüğü, Türkiye ve dünya kamuoyuna yansıyarak sert tepkilere yol açmıştır. 


Cunta ve onun hükümeti, şimdi bu cinayetlerin işkencelerin kamuoyuna yansımasını önlemek için faşist rejimlerin yöntemlerine başvuruyor. Basına karşı ağır tehditlerde bulunuyor. Cunta'cı paşalar ve om ların suç ortakları, halkımıza, insanlığa karşı işle dikleri bu cinayetlerin hesabını vermekten kurtulamıyacaktır. 


Türkiye'nin iş kazalarında birinci sırayı aldığı açıklandı. Kısa adı İLO olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yayınladığı son verilere göre, Türkiye en çok iş kazası olan ülkelerin başında geliyor. Son beş yıl içinde, Türkiye'de, 954.128 iş kazası olduğu sap tanan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu son verilerinde; Türkiy&'de ortalama her iki dakikada bir iş kazası olduğu bildiriliyor. İş kazalarında, % 60 gibi çok yüksek bir oranla, 30 yaşından küçük işçilerin, 
başta geldiği vurgulanan İLO belgelerinde, sadece 979 
yılı içinde, Türkiye'de meydana gelen iş kazalarının oranı binde 3,43 olduğu belirtiliyor. 


Cunta hükümeti, yurtdışına çıkışlarda, yeni kısıtlamalar getirdi, Bu konuda, Cunta ile Federal AL manya'nın sıkı işbirliği yapacağı açıklandı. Başta Federal Almanya ve Fransa,olmak üzere bazı Ortak Pe zar ülkelerinin Türkiye vatandaşlarına vize zorunluğu getirdiği bir sırada; Cunta Hükümetide yurtdışına çıkışları daha da kısıtlayıcı, özellikle de siyasi nitelikli önlemler aldı. Dışişleri Bakanı Türkmen'in Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin :Strassburg 'taki toplantısında, sözünü ettiği tedbirler paketinin ne olduğu, Devlet Bakanı İlhan Öztırak'ın başkanlığında kurulan komisyonunun aldığı kararlarla ortaya çıktı. 


Düne kadar, vize uygulamasına karşıymış gibi görünen, Cunta Hükümetinin aslında Türkiye'yi Türkiye yurttaşları için tam bir hapishane yapmak için Ortak Pazar emperyalistleriyle sıkı bir işbirliği içinde olduğu açığa çıktı. 


Cunta Hükümetinde Devlet Bakanı olan Öztırak- ın başkanlığındaki komisyonun aldığı kararlar, özetle şöyle: 


Pasaportlar değiştirilecek ve yenileri basılacaktır, Bununla birlikte, pasaport süreleri kısıtlanacak ve üç aya kadar düşürülecektir. Yurtdışına siyasi takibata maruz kalmadığına dair, tüm yurttaşlardan be: ge istenecektir. Pasaportlarında, bu kaşe bulunmayan kişiler, yurtdışına çıkamayacaktır. Türkiye'ye her giriş ve çıkışlarda, pasaportlara "Kontrol edilmiştir" damgası vurulacaktır. Pasaportlarında böyle bir damganın bulunmadığı yurttaşlar, suçlu sayılarak hakla - rında kovuşturma açılacaktır. 


Yurtdışına çıkmalarında, sakınca görülen kişiler belirlenecek ve haklarında fişleme yapılacaktır. Böyle bir sistemin geliştirilmesi için, özellikle Federal Almanya ile sıkı işbirliği yapılacaktır. Pasaport ve 
1475 sayılı iş yasasında bu önlemler doğrultusunda değişiklikle yapılacaktır. Bu tedbirler paketinin uygular masına engeç 15 gün içinde geçilecektir. 


Cunta Hükümetinin, yurttaşlarımızın seyahat özgürlüğünü ortadan kaldıran, politik amaçlı bu yeni baskı önlemleri, Batı Avrupa emperyalist ülkelerinin 
vize uygulamasıyla zaten başı derde giren 1.000, 000 
na yakın yurtdışındaki işçimiz, bunların yakınları arasında sert tepkiyle karşılanıyor. Yurtdışındaki işçilerimiz, Cunta Hükümetinin bu politik amaçlı kararla- e» yurt kapılarının kendilerine, ailelerine ve yakın- 


larına kapanması olarak görüyor ve bunu protesto ediyor. 


Öte yandan politik gözlemciler Cunta'nın seyahat özgürlüğünü ortaran kaldıran bu kararla, Türkiyeyi bir siyasi tutuklular ülkesi haline getirmeyi amaçladığını vurguluyorlar. 


25 Ekim'de Frankfurt'ta,Türkiye'deki askersel 
Cunta'nın baskı ve terörü hakkında, kamuoyuna bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenleniyor. Arala - rında, Türkiye'li ilericilerden, Yılmaz Karahasan,Alman Komünist Partisi ilçe başkanı Rudi Maurer Kürt Halkevleri, FİDEF'e bağlı Türk Halkevleri, Yunanistan anti-faşistler örgütü temsilcilerinin bulunduğu Fe deral Almanya'nın Frankfurt kenti ve (o çevresindeki ilericiler, anti-faşistler yayınladıkları bir çağrıda; Türkiye'de askersel Cunta'nın baskı ve terörü hakkında kamuoyunu bilgi vermek için 25 Ekim'de Frark furt'ta saat 19.00 da bir basın toplantısı düzenlenece ğini açıklamışlardır. Basın toplantısının ; yapılacağı yerin adresi şöyledir,6000 Frankfurt, Wilhelm Leuschner Str, 69-77 numara DGB Haus. 


Adı geçen ilerici demokratik anti-faşist kişi ve örgütlerin yayınladığı çağrıda ise, şöyle deniyor: 


"NATO ile anlaşarak. Türkiye'de generaller 12 
Eylül'de bir darbe yaptılar. Tüm ülkede sıkıyönetim uygulanıyor, politik partilerin çalışması yasaklandı. 
Ve parlamento dağıtıldı. Anayasa yürürlükten kaldı - rıldı. Tüm belediye başkanları görevlerinden alındı. 
Sendikalar yasaklandı, 2000 sendika yöneticisi tutuklandı, işçilere silâh zoruyla iş başı yaptırıldı, Kürt halkına karşı terör daha da şiddetlendirildi.Kürt yurt severleri tutuklandı. Cezaevlerinde, kışlada,polis karakollarında terör bütün şiddetiyle sürüyor. Hergün tutuklananlara, işkenceler yapıldığı, intihar, ölümle 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sonuçlanan kazalar haberleri geliyor. 


Maden-İş Sendikası avukatlarından Feyzioğlu yæ pılan soruşturmadan sonra, Bursa Emniyet Müdürlüğü penceresinden aşağıya atılarak öldürüldü. İlk idam cezaları da kesildi ve yerine getirildi. Bütün bunlar sürerken Türkiye'deki darbe batı dünyasında çoktan gündemden indirildi. Emperyalist çevrelerin mali yardımı devam ediyor. Türkiye'de insan haklarının çiğnenmesine, en temel insan haklarının ayaklar al tına alınmasına karşı bunlardan protesto sesleri görülmüyor, Türkiye'deki askersel darbe,basında açıklandığı gibi sağ ve aşırı sola karşı değil, işçi hare keti örgütlerine, demokratik güçlere, Türkiye halkı nın çıkarlarına karşıdır. Türkiye halkının, sendikacı. 
ların, Türkiye'li demokratların bu dönemde dayanışmamıza ihtiyacı vardır. Biz, Federal Almanya Hükümeti'nden şu isteklerde bulunuyoruz: Türkiye' de ki gerici güçlere, mali yardımlar durdurulmalıdır .Federal Almanya'daki Türk Federasyonu adlı faşist örgüt yasaklanmalıdır. Kovuşturmalara uğrayan tüm Türkiye'li demokratlara, politik sığınma hakkı tanınmalıdır. 


Türkiye'deki askersel Cunta'nın sürdürdüğü baskılara karşı Fransız kamuoyundaki tepkiler gittikçe genişliyor. Geçtiğimiz günlerde, Fransa-Türkiye Dostluk Derneği tarafından Fransız aydınlarının imzasına sunulan bir protesto belgesi geniş bir ilgiyle karşılandı. Ve 100'ü aşkın tanınmış yazar ,bilim adamı, Sanatçı, milletvekili tarafından imzalandı.Dernek yetkililerinin belirttiğine göre, bu protesto belgesine hergün yeni imzalar katılıyor. Bu belgeye imza atan- lar arasında; Jilbert Badya, Simon Badya, Jan Baro, Jan Dotarkur, Glod Mozarik, Daniel Monto, Pol Bokara, Klot Prevos, Klot Villar, Jermen Villar, Tomas Darel, Zirano Dedomanısıs gibi tanınmış profesör ve 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bilim adamları, Kuye Ko, Antuan Dobari, Ernest Bi yon Ernest gibi ressamlar, Jan Perra, Leni Eskudero, Mark Ojore, Kartrin Ribero, Katrin Sovaj,Fransesko Zolevil, Klotrinsi gibi tanınmış şarkıcılar, Jai Ruj, Sevelan Blank, Meri Metau, gibi sinema yapımcıları, Corc Buday, Bernar Minye, Mirey Vinyo, Alen Dorel gibi önde gelen sanat ve kültür adamları yanın- da, Fransız parlamentosundan başta Fransız Komünist Partisi (FKP) gurup başkanı Robert Balanj ve Grup baştar vetimi Lüsyen Vılla olmak üzere 40'a ya kın komünist milletvekil, sosyalist parti Paris Belediye Meclisinden Jak Lank, Birleşik Sosyalist Parti Politik Bürosundan Üjet Buhardo, Bernard Lavanel, ırkçılıkla savaşım derneği başkanı tanınmış gazeteci Albert Levi ve daha başka birçok bilim adamı, aydın sanatçı ve politikacılar yer alıyor. 


Fransa-Türkiye Dostluk Derneği tarafından imzaya açılan protesto belgesinin metni şöyledir: 


12 Eylül 1980 günü, Askersel Cunta Türkiye'de 
yönetime el koydu. Bilindiği gibi, bu son derece kaygı verici olay, Ankara'dan önce Washington'dan bildirildi, Kendini Cumhurbaşkanı ilân eden General Evren hemen şu baskı önlemlerini aldı: Millet Meclisi fesh edildi, siyasal partiler, ilerici konfederasyon DİSK'te içinde olmak üzere sendikalar,demokratik örgütler kapatıldı. Binlerce demokrat, parlamenter, sendikacı, hukukçu, gazeteci, sanatçı, üniversite öğretim üyesi tu tuklandı. Seçimle gelmiş belediye görevlileri görevlerinden uzaklaştırıldı. Grevler, gösteriler yasaklandı. Basın, radyo, televizyon tam bir sansür altına dındı. Bu durum, Türkiye'nin dostlarına ve Fransiz de mokratik kamuoyuna, derin derin kaygılar veriyor. 
Aşağıda imzaları bulunan kişiler, bu baskı önlemleri- nin kurbanlarıyla ve Türkiye ilerici güçleriyle tam bir dayanışma içinde olduklarını bildirirler, Tutukluların derhal serbest bırakılması, söz ve düşünce özgürlüğüne ve Türkiye yurttaşlarının, kendi ülkelerinin geleceği konusunda, bağımsız ve özgür olarak karar verme haklarına saygı gösterilmesi istemlerini belirtirler. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun 23.10.1980 tarihli HABER BÜLTENİ) 


Cunta'ya Karşı Aktif Savaşım | 


Cunta'nın zindanlarında onbinlerce yurtsever anti-faşist var. Polis müdürlükleri ağzına kadar dolu Buralarda sürüp giden korkunç işkencelerin varlığı ancak ölen gençlerin cesetleriyle dışarıya yansıyor. 


Bursa Emniyet Müdürlüğünde, Ankara, İstanbul polis müdürlüklerinde işlenen cinayetler, Türkiyenin sınırlarını bile aşmıştır. Dünya demokratik kamuoyunun gözlerini ülkemizde olup bitenlere çevirmesine olanak sağlamıştır. 


Cunta Türkiye'deki işk encelerin böylesine ayyuka çıkmasından, dünya demokratik kamuoyunun, Türkiye'de yurtseverlerle dayanışmaya geçmelerinden telâşa kapılmıştır. Bugün Cunta'yı, bazı işkencecileri açığa çıkarmak ve haklarında soruşturma açmağa yönelten, ülkemizde ve dünyada, işkencelere karşı genişleyen tepkidir. 


Polis merkezlerinde sorgulama sırasında en insanlık dışı işkencelerin yanısıra cezaevlerinde yoğun bir biçimde psikolojik işkence yöntemleri de uygulamaktadır. Gelen haberlere göre bazı cezaevlerinde, tutuklular gözleri bağlı olarak her işleri görmeye zorlanmaktadır. Yemek yerken bile gözleri bağlı tutulmakta, insanlar psikolojik bakımdan yıkılmak istenmektedir. Yine cezaevlerinde, koğuşlardan herkes yurtseverin alınıp götürüldükleri, bugüne kadar kendilerinden bir haber alinamadığı bildirilmektedir.Gerçek şudur; bugün gerek polis müdürlüklerinde, sorgulamalarda, gerekse cezaevlerinde bulunan devrimci, - lerici kişilerin can güvenlikleri yoktur. 


Böyle bir durumda, işkencelere karşı aktii savaşım zorunludur. Bu savaşım nasıl yürüyecektir. 


Ülkemizde içerdekiler ve dışardakiler bu savaş birlikte yürüteceklerdir. İşkenceler çeşitli biçimlere ama mutlak dışarıya yansıtılmalı, İçerde yakın! 
bulunan analar, babalar, kardeşler, eşler direnerek kı yaparak, zorlayarak yakınlarının durumunu öğ” melidir, 


İşkencelerin durdurulması, işkencecilerder. 
sap sorulmasını sağlamak için aktif savaşımdar > ka yol yoktur. 


Türkiye Komünist Partisi, Komünistler, C nın işkencelerini her yerde yaymaya, Cunta E yüzünü sergilemeye devam edecektir. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun 23.10.1980 tarihli YORUMU) 


YORUM: 
Ege'de Gerginlik Nasıl Giderilebilir 


Değerli Dinleyiciler, 


Cunta'nın Dışişleri Bakanı Türkmen, Ege konusunda Türkiye'nin uzlaşmacı tutumu sonucu bir anlaşmaya varıldığını söylüyor. 


Türkmen bu sözlerle, Cunta'nın NATO'ya ve Amerikan emperyalizmine ulusal çıkarlardan ödün verdiğini diplomatik bir dille itiraf etmiş oluyor. 


Cunta, Ege pazarlığında ulusal sorunlarımızdan, hangilerini satışa çıkarmıştır? Batı basınının da belirttiği gibi şimdilik bu sorunlar halktan titizlikle gizleniyor ve Amerikancı Cunta bu uzlaşmacı tutumun halk yığınlarında yarattığı tepkinin geniş bir eyleme dönüşmesini, zorbalık rejimiyle, süngü gücüyle şimdilik engelliyor. Dünkü yorumumuzda da belirttiğimiz gibi Cunta, halkın ulusal istemlerinin dile getirmesini, ulusal sorunlara sahip çıkmasını süngü gücüyle daha ne kadar bastırabilecektir. Bu sorunun yanıtını halkımız kısa bir zaman içinde verecektir. Onun bugün kendi gücüyle bastırılan tepkisi yarın güçlü bir eyleme dönüşerek ortaya çıkacaktır. Çünkü, çilekeş halkımız yeterince nükleer silah yüklü NATO ve Amerikan uçaklarının uçurulmasına denizlerimizde ölüm taşıyan savaş gemilerinin yüzdürülmesine, ülkemizin komşularına karşı bir tepki ve saldiri aracı yapılmasını istemiyor. 


NATO karargahında onaylanan Rogers plânıyla Ege sorununun çözüme bağlandığı ve Türk-Yunan anlaşmazlığının ortadan kalktığı iddia ediliyor bu doğru değildir, 

Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişki- ler, bu iki komşu üke, NATO üyesi için bozuldu.Daha doğrusu NATO komutasındaki Türk ordusunun Kıbrıs'a sürülmesini ve adanın bir bölümünü işgal etme sini protesto amacı ile Yunanistan NATO'nun askeri kanadından ayrıldı ve Türkiye" ile ilişkilerini dondurdu. Hatta iki komşu arasında gerginlik ve düşmanlık öylesine artmıştı ki sınırlara yığınak yapılarak,savaş hazırlıklarına bile başvurmuşlardı bu iki komşu ülke, 


Burada NATO'nun Ege sorununun gerçekçi bir çözüme kavuşması için bir ilâç olmadığı sonucu çıkı yor. Uygulanmaya konduğu açıklanan Rogers plânı bu sonucun daha iyi kavranmasına olanak veriyor, Plânda Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşü kaydedildikten son ra, Ege denizinde ortak askersel bir komuta birliğinin oluşturulması ve bununda NATO. başkomutanının emrinde olması,bundan böylede iki ülke arasında çıka cak sorunların Napoli'de NATO karargahında, NATO- nun denetiminde ele alınması koşulları getiriliyor. 


Görüldüğü gibi bu plan gereğince ne Türkiye ne de Yunanistan Ege bölgesinde hiçbir hakka,hiçoir yetkiye sahip olmıyacaklardır. Böylece Ege hava ve de niz kontrolü NATO kanalıyla onun baş patronu Amerika'nın eline geçmiş olmaktadır. Bundan ötürü Rogers plânına Camp Davit tipi bir ihanet plânı deme k daha dağ ru olacaktır, Çünkü iki ülkenin ulusal çıkarlarına yeni bir darbe indiren bu uzlaşma antlaşması Amerika- nın Ege'de askersel üstünlüğünü garanti ediyor ve Pentagon iki ülkeyi birbirine kışkırtma manevrasinı başlı başına eline geçirmiş oluyor. 


Washington'un bu alandaki taktiği ise bilinmekte dir. Washington yönetimi işine geldiği zaman Türkiye'yi silahlandirıyor, onu öne sürüyor işine geldiği zaman Yunanistan'ı. Bu taktikle iki ülke arasında gerginliği sürekli kışkırtıyor ve Türkiye ile Yunanistan üzerinde egemenliğini giderek pekiştiriyor, Kuşkusuz NATO'nun Ege konusunda dayattığı bu uzlaşma plânı emperyalizmin ve özellikle de Amerikan emperyalizminin Orta Doğu'da izlediği yayılmacı, askersel serüvenci planlarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. 


Değerli dinleyiciler, Balkanlar'da barışı da tehdit eden bir faktör olarak ortaya çıkan Ege anlaşmezlığı ve bölgedeki gerginlik, NATO dışında emperyaliz min baskı ve denetimi olmadan halkların ulusal çıkar larına bağımsızlığına ve toprak egemenliğine saygı gösterme yoluyla giderilebilir. Bu temel ilkeye bağlı olan Yunanistan Komünist Partisi, Yunanistan işçi sı nıfı, Rogers planına bu ihanet belgesine karşı savaş açmıştır. 


Bölgemizde barış ve güvenliğin sağlanması,halk- lar arasında dostluğun pekiştirilmesini isteyen halkımız, Yunanistan halkının ortak düşmanı emperyaliz - me ve NATO'ya, yerli işbirlikçi gerici güçlere karşı savaşının yanındadır. Bu istek ve görüş Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi' rin 
4 Eylül günlü ortak açıklamasında da ifadesini bul - 
maktadır. İki kardeş parti, emperyalizmin saldırı ve provakasyonlarına karşı bölgede gerginliğin yerini güvenlik ve dostluk ortamının alması için eşgüdümlü səæ vaşını daha da yükselteceklerdir. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun 23.10.1980 tarihli YORUMU) 


- 
Cunta Kuzu Postuna Bürünme Çabasında Değerli dinleyiciler, 


Amerika'nın, işbirlikçi tekellerin Cunta'sının ba şı Evren, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, Cuntanın işçi haklarına sahip çıkacağını iddia etti. 


Evren'i böyle konuşmak zorunda bırakan nedir? 

2 

Erkteki Cunta'nın, Amerika, Ortak Pazak tekelleriyle IMF'lerle işbirliği halinde olduğunu, işbirlikçi tekelci burjuvaziden komuta aldığını biliyoruz, 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Onu, böyle konuşmak zorunda bırakan, Türkiye- deki örgütlü işçi hareketinin gücüdür. Memurların diğer emekçilerin ekonomik ve demokratik haklarına sæ hip çıkmalarıdır. 


İşbirlikçi tekellerin Cunta'sı, Evren'in ağzından işçi sınıfına, çalışanlara, emeğe saygılı olduğu izlenimini uyandıracak laflar söylüyor. Cunta, yüzüne maske takıyor. Kendini hem patronlardan hem de işçilerden yana gibi göstermek istiyor. Bu sahtekârlıktır. 
Hem işçiden, hem de patrondan yana olunamaz, Hem emekten hem sermayeden yana olunamaz, 


Evren ve tüm Cunta, işbirlikçi tekellerin emrin dedir. İşçi sınıfının, ekmeğini korumak için yaptığı grevleri yasaklayan bu Cunta'dır. Hayat pahalılığına enflasyona karşı haklarını korumak için savaş veren işçileri, alay edercesine sözüm ona p 70'lik bir avansla işbaşı yapmaya zorlayan bu Cunta'dır. 


Ama Cunta, grevleri yasakladıktan sonra, yüzüne şirinlik maskesini takıp, lokavtı da yasaklayan yasa çıkartılacağındah, işverenlerinde kârlarından fedakârlık etmeleri gerektiğinden söz ediyor, 


Şimdiye kadar gördük, Tekellerin kârları hiç düşmüyor. Tersine habire yükseliyor, Cunta'nın politikasıda, tekellerin kârlarını daha da yükseltecektir. 
Cunta işbirlikçi tekellerden yanadır. 


Sendikalar; grev, toplu sözleşme ve iş yasalarında, tekelci patronlardan yana değişiklikler yapmayı amaçlıyor. İşten işçi çıkartmaları kolaylaştıracak iş güvenliğini iyice yokedecek bir kıdem tazminatı fonu kurulmasını istiyor. Ama, bu işleri hazırlarkende yüzüne yine şirinlik maskesini takıyor. Evren'e, Di - yarbakır'da, işçinin emeğine asla göz koymayacağız dedirtiyor. Ama, tekellerin Cunta'sının yüzünde bu maske çok eğreti duruyor. 
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Kıdem tazminatı fonu konusunda, tekelcilerin baş larından Halit Narin, gerçek niyetlerinin küçük *Xbir parçasını ağzından çıkardı. Kıdem tazminatı fonunun gerçekte ne işe yarayacağını söyledi, Hatta, daha da i leri giderek, işi kıdem tazminatının kısıtlanmasını Sæ dece yaşlılık, malüllük ve ölüm durumlarında kullanıl masını istemeye kadar vardı. 


Ama, Cunta'nın yüzüne, işçilere şirin gözükme maskesi takma politikasını Halit Narin'den daha kolay anlıyanlarda var. Cunta'nın borazanlarından Hürriyet Gazetesi, bu politikayı iyi anlamış olacak ki, Halit Narin'i uyardı ve emekçilere sevimli gözükülmeye çə lışıldığı bir sırada, "sen sesini fazla çıkartıp işleri bozma" diyerek başladı. 


İşçi düşmanı Cunta'yı, şirin gösterme çabaları- na katılan bazı kaşarlanmış gagster sendikacılar da vardır değerli dinleyiciler. Onlarda, Cunta'nın işçi sınıfının haklarında yapmak istediği kısıtlamaları sevimli göstermeye çalışıyor, Bunların başında, zaten Cunta'nın bakanlığını yapan patron, sendikacı Sadık Şide de geliyor. 


İşçi düşmanı Cunta'nın başı Evren "işçi haklar» na sahip çıkacağız" diyor, Sormak gerek, 10 000 işyeri temsilcisini teslim olmaya çağıran, devrimci Sr mf sendikaların, onların üst örgütü DİSK'i kapatan bu Cunta değilmidir ? Cunta, işçi sınıfına "sen haklarını savunmaktan vazgeç. Onu senin yerine ben savunurum" demeye getiriyor. 


Türkiye işçi sımfı, haklarmı Amerikancı, tekelci generallerin eline bırakmıyacak kadar bilinçlidir, örgütlüdür. 


İşbirlikçi tekelcilerin Cunta'sı, işçi sınıfının günlük ekmek savaşımını iyice politika dışı bırakmaya çalışıyor. 
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Tekelcilerin, işveren sendikalarının, MESS'in yık lardır ağızlarından düşürmedikleri "ideolojik grev" suçlamalarına sarılıyor. İşçi sınıfını, bazı küçük sendikal haklarla oyalayıp, tamamen politikadan uzak tutmayı plânlıyor. Türkiye işçi sınıfı, sınıf savaşımınm salt ekonomik savaşımdan ibaret kalırsa, zaten hiçbir şey elde edilemiyeceğini biliyor, öğreniyor. Ekonomik savaşımı gittikçe daha fazla siyasal savaşımla işçi sınıfının erki için savaşımla birleştiriyor. Em peryalizme, işbirlikçi tekellere, Cunta'ya karşı savaşımla birleştiriyor. 


Cunta'yı, esas korkutan şirinlik maskeleri takmaya zorlayan da budur. 


Cunta, işçi düşmanıdır. 


Çünkü, politika dışı kalmış, ya da bur juva politikasının içinde hapsolmuş bir işçi sınıfı istiyor. 


İşçi düşmanı olmadığını iddia eden Cunta'nın ba şı Evren, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, aslındë baklayı ağzından çıkardı. "İşçiler aldıkları ücreti haketmeleri için daha da fazla çalışmaları, patronlara ses çıkartmamaları gerekiyor. İşte, sermayeden, patronlardan yana olmak budur. İşçi düşmanı olmak budur. Sömürüyü inkâr etmek, işçi düşmanlığıdır. Kaldıki, Evren böyle diyerek, işçilerin bundan sonra dæ ha da insafsızca çalıştırılacaklarını şimdiye kadar yeterince çalışmadıklarını, söylemeye getiriyor. 


İşçi düşmanı Cunta,bir yandan ücretleri doridurup, sendikal hakları yokederken, bir yandan da işçileri tekellerin hesabına angaryaya sokmayı plânlı - yor. 

Değerli dinleyiciler, 

Yüzüne ne kadar şirinlik maskesi takarsa taksın işçi sınıfı Cunta'nın işçi düşmanı olduğunu görüyor. 
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Onun karşısında, teslim olmuyor, direniyor. 


İşbirlikçi Cunta'nın sonunu getirecek ana güç, işte bu güçtür. 


(TKP'nin Sesi Radyosu'nun 23.10.1980 tarihli YORUMU) 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YURTTAŞ! 


Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi ve Bizim Radyo Yayınlarını dinle ! 


Cunta, TRT'ye el attı. Basına sansür koydu. İlerici basın yasaklandı... 

Askersel diktatörlük, gerçekleri halkımızdan gizliyor. - Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi ve ve Bizim Radyo, Cuntanın gizlemeye çalıştığı gerçekleri, gelişmelerin içyüzünü halkımıza duyurmak için yayınlarını arttırmıştır. Bu yayınlar 
6 Ekim'den başlamak üzere, 50'şer dakikaya çıkarılıyor. 
Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi Radyosu Yayınlarını 6 Ekim'den başlamak üzere şu saatlerde ve frekanslarda dinleyebilirsiniz. R 

Pazartesi-Cumartesi günleri arasında Türkiye saatiyle: 7'de, 8'de, 9'da, 11'de, 13'de, 17'de ve 19'da' , 31,3 metre 9585 kHz üzerinden, 
Saat 21'de, 23'de ve 01'de" 
48,4 metre, 6200 kHz üzerinden. 
Pazar günü diğer yayınlarına ek olarak saat 15'te de Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi Radyosunu, 
31,3 metre 9585 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. 
e 
Bizim Radyo'nun 50 dakika süreli yayınlarını, Pazartesi-Cumartesi günleri arasında, Türkiye saatiyle 8'de, 10'da, 12'de, 14'de ve 18'de 
31,3 metre 9585 kHz üzerinden, 
Saat 20'de, 22'de ve 24'de 
48,4 metre 6200 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. 
Bizim Radyo'nun Pazar günkü yayınlarını bu saatlerin yanısıra, ayrıca saat 6'da ve 16'da 31,3 metre, 9585 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. 
e 

Yurttaş, Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi ve Bizim Radyo 

Yayınları gerçeğin sesidir. Bu yayınları dinle ! 


